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Samenwerking

amenwerken moet, samenwer-
ken doet goed. Dat is één van
de dogma's van onze tijd. Al te
snel vergeten we hoe sterk we
hebben geleerd om individu te zijn. Ik
laat regelmatig de briljante uitvoering
zien van Robbie Williams, in een live

vertolking van een lied van Frank Sinatra:

I've loved a life that's full, I've travelled
each and every high way. And more,
much more than this, | did it my way.

Mijn beroepsgroep - de dominees - is
erg van 'my way'. Beetje paradoxaal
natuurlijk. Wij roepen altijd op tot sa-
men. Zo is de mens ontworpen, zeggen
we. Zo is God. Maar zelf brengen we
veel tijd door op ons eentje. We kennen
- of dulden - weinig tegenspraak. We
staan voor een manier van theologie.
Ga dan maar eens echt samenwerken
met collega’s. Beleefde uitwisseling van
meningen is al heel wat. Ik ben ook zo'n
dominee. Geen geboren samenwerker.

Zag je ik nu glimlachen? Je herkent
je eigen predikant? Mooi. | got you.
Kerkrentmeesters en dominees lijken als
twee druppels water op elkaar. Het zijn
net mensen. Slechte samenwerkers dus.

Twee dingen helpen me. Naarmate ik
ouder word, krijg ik meer oog voor die
paar dingen die ik goed kan en meer
gevoel voor de waslijst aan dingen die
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ik niet kan. Ik sta vaak versteld van wat
anderen kunnen. En als dat ergens klikt
met wat ik kan, voel ik vreugde. Pas op:
samenwerken kan verslavend zijn.

Daarnaast stel ik soms doelen waarvan
ik zeker weet: op mijn eentje gaat

me dat nooit lukken. lemand zei ooit
tegen me: "Amsterdam is een stad van
allianties. Er is geen enkel groter project
of hoger doel dat mensen of partijen
hier in hun eentje voor elkaar kunnen
krijgen” Dus: werk je nog niet echt sa-
men? Dikke kans dat je doelen niet erg
ambitieus zijn. Dat kon al nooit. Maar in
deze tijd zeker niet meer.



